FIETSROUTE HAARMUHLE

Tijdens deze fietsroute verken je de mooiste plekken rondom Haaksbergen, Enschede en de
Duitse grens. Al fietsend kom je 0.a. door de prachtig Twentse natuurgebieden het Buurserzand

waar jeneverbessenstruiken van 150 jaar oud te vinden zijn en het Witte Veen waar de Schotse
Hooglanders struinen.
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Hoe kom ik bij het startpunt?

Start bij Landgasthof Haarmuhle. Verken de mooiste plekken in Zuidoost Twente rondom Haaksbergen,
Enschede en de Duitse grens met een 46 km lange fietstocht door de natuur. Zo komt u o.a. door het
Buurserzand waar jeneverbessenstruiken van 150 jaar oud te vinden zijn. Schotse Hooglanders struinen over
de heide en het hoogveen in het Witte Veen op zoek naar grassen en blaadjes aan jonge bomen.
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Vervolg route
@ Fietsknooppunt 78
47 km
@ Fietsknooppunt 96
>= 100 meter van route vandaan
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@ Landgoed Zonnebeek

Landgoed Zonnebeek

Huis Zonnebeek is het voormalige woonhuis
van de textielfabrikant J.B. van Heek en zijn
Amerikaanse vrouw. Het huis werd gebouwd
in 1906 en is een rijksmonument. Sinds
1946 zijn het huis, koetshuis en andere
opstallen, omliggend park en natuurgebied
in eigendom van de Stichting Edwina van
Heek.

@ De Bommelas

Twents 'Los Hoes'

Dit originele, Twents 'Los hoes' is omstreeks
1850 gebouwd. Dieren en mensen leefden
in één ruimte. De laatste bewoner ging
graag aan de boemel (feesten) en stond
bekend als schelm (dondersteen), 'oas' in
het Twents. Dat leverde hem de bijnaam
'‘bommel-oas' op.

@ Hotel Erve Bruggert

Hotel Erve Bruggert

Ideaal voor een overnachting als u van de
Haarmuhle komt. U kunt hier heerlijk
genieten van een weids uitzicht op het terras
onder het genot van een kopje koffie met
appelgebak of Twentse krentenwegge. Of
een heerlijk Twents biertje met een
bittergarnituur.




