TORENPAD - ETAPPE 13 - ROUVEEN -
GENEMUIDEN

ROUTE 25 km

Introductie

Het Torenpad is een ode aan verhalen die kerken en hun torens te vertellen hebben.
Gebouwen markeren bijzondere plekken, bieden een thuis- of juist uit-gevoel. Ze geven ruimte
in en buiten je eigen hoofd. Sta stil bij religieus erfgoed en verhalen die aan deze bakens in het
landschap verbonden zijn.
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Torenpad - etappe 13 - Rouveen - Genemuiden

Naar de startlocatie

Het Torenpad is circa 310 kilometer lang en verdeeld in 16 etappes. De beschrijving
van de etappes volgen het Torenpad vanaf Hertme en via 16 dagetappes eindigt het
pad in Zwolle. Dit is etappe 13 en deze loopt van Rouveen naar Genemuiden. U
kunt uw route beginnen bij Prunuslaan 4a te Rouveen (tegenover de parkeerplaats

bij de Hervormde Kerk).
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Slechts een straathnaam en naam van een
buurschap herinneren nog aan het ooit
befaamde Zwartewaterklooster dat in 1233
tussen Hasselt en Zwartsluis werd gesticht.
Het kloosterterrein lag achter de graven van
het tegenwoordige kerkhof aan de
Zwartewaterkloosterweg.

Voor 1380 stond er al een parochiekerk in Hasselt, maar deze werd in dat jaar door brand
verwoest. Floris van Wevelinkhoven, bisschop van Utrecht, gaf daarna direct
toestemming voor de herbouw van het kerkgebouw.

Een gedeelte van de nieuwe kerk werd nog in de 14e eeuw gebouwd, waaronder
waarschijnlijk het hoofdkoor. Voor de bouw van de kerk werd van de fundamenten van
het verwoeste romaanse kerkgebouw gebruikgemaakt.

In 1446/'47 hielp de stad bij de bouw van het achterste gedeelte van de kerk door onder
andere 'Hasselter Guldens' te schenken. Het grootste gedeelte van de kerk was in 1466
voltooid. Aan het eind van de 15e eeuw eeuw kwamen ook de beide koren gereed.

De kerk moest meerdere malen hersteld worden. In 1558 en daaropvolgende jaren
werden diverse giften ontvangen tot herstel van de torenspits. Ook in 1657, toen de stad
wordt beschoten door Zwolse troepen, moet de kerk worden hersteld. In 1725 brandde
de kerktoren door een blikseminslag af.

De brand verwoestte eveneens het Hemony-carillon uit 1662. Bij de herbouw van de
toren werden ook de kerkmuren ruim een meter verhoogd.



